
 
 

Zondag 3 december 2023 
1e zondag van Advent 

 
orde van dienst 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

‘Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des 
huizes komt…’ 

 
In deze dienst vieren we de Maaltijd van de Heer 
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Wij luisteren naar een orgelimprovisatie van ‘Hoe zal ik U ontvangen?’ 
 
Als het kleine klokje luidt, worden we stil… 
 
Welkom 
 
De eerste adventskaars wordt aangestoken 
 
Wij luisteren naar ‘Nunn komm der Heiden Heiland’ J.S. Bach 
door Maartenskerk Vocalis 
 
Nun komm, der Heiden Heiland, der Jungfrauen Kind erkannt,  
dass sich wundert alle Welt, Gott solch Geburt ihm bestellt.  
 
Kom nu, verlosser van de volkeren, erkend als kind van de maagd, 
over wie iedereen zich verwondert dat God hem zo geboren liet worden. 
 
-we gaan staan- 
 
Bemoediging  
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die is, die was, die komt 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En niet laat gaan het werk van zijn handen 
 
Stilte 
 
Groet 
Genade voor jullie en vrede 
van God onze Vader 
en van Jezus Christus de Heer 
door de Heilige Geest, Amen. 
 
We zingen als aanvangslied Lied 433 ‘Kom tot ons de wereld wacht’  
1 allen, 2 MV, 3 allen, 4 MV, 5 allen 
 
-we gaan zitten- 
 
Gebed om toenadering 
We besluiten ons gebed met Lied 462 ‘Zal er ooit een dag van vrede…’  
1 en 2 MV, allen 3 en 6  
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Moment met de kinderen  
 
We zingen samen met de kinderen ons Adventslied ‘Weet jij hoe laat het 
is?’ refrein en couplet 1  

 
 

Als je weet dat hij zal komen, 
maar je weet nog niet wanneer: 
houd dan steeds je ogen open 
voor de komst van onze Heer. 

 
Inleiding op de Schriftlezing 
 
Evangelielezing Marcus 13:24-37  
Maar in de dagen na de verdrukking zal de zon verduisterd worden en de 
maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen en de 
hemelse machten zullen wankelen. Dan zal men de Mensenzoon zien 
komen op de wolken, bekleed met grote macht en luister. Dan zal Hij de 
engelen eropuit sturen om zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeen 
te brengen, van het uiteinde van de aarde tot het uiteinde van de hemel. 
Leer van de vijgenboom deze les: zo gauw zijn takken uitlopen en in blad 
schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten, 
wanneer je die dingen ziet gebeuren, dat Hij in aantocht is en heel dichtbij. 
Ik verzeker jullie: deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn 
wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar 
mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag of dat 
moment zal aanbreken, de engelen in de hemel niet en de Zoon niet, 
alleen de Vader. Pas op, wees waakzaam, want jullie weten niet wanneer 
die tijd zal komen. Het is als met een man die op reis ging: hij verliet zijn 
huis en droeg het beheer over aan zijn dienaren, die elk een eigen taak 
kregen, en de deurwachter gaf hij opdracht om de wacht te houden.  
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Wees dus waakzaam, want jullie weten niet wanneer de heer des huizes 
komt, ’s avonds, of midden in de nacht, of bij het eerste hanengekraai, of 
’s morgens vroeg. Laat hij jullie niet slapend aantreffen wanneer hij 
plotseling komt. Wat Ik tegen jullie zeg, zeg Ik tegen iedereen: wees 
waakzaam!’ 
 
We zingen Lied 751: 1, 2, 3 en 5 ‘De Heer verschijnt te middernacht’  
 
Verkondiging 
 
We zingen staande als geloofsbelijdenis ‘Lied 340d ‘Ik geloof in de 
levende God’, 1e deel Maartenskerk Vocalis, allen vanaf: ‘ik geloof in de 
kracht van de Geest’ 
 
Mededelingen en aankondiging digitale collecte 
 
We zingen ‘Lied over de gaven’ 
tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; muziek: Arjan Veen 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie 
en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst. 
 
Voorbeden  
 
De Tafel wordt voorbereid en de kinderen komen terug uit de 
kindernevendienst. 
 
Nodiging 
De Heer heeft zijn tafel bereid 
voor wie op Hem vertrouwen en Hem liefhebben. 
Christus nodigt ons om dankbaar en gelovig met de lofprijzing van zijn 
Kerk in te stemmen en brood en wijn uit zijn hand te ontvangen.  
 
We zingen als lied van toewijding Lied 441: 1 en 10 ‘Hoe zal ik U 
ontvangen’ 
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Wij bidden ons Tafelgebed  
(nr. 2 dienstboek van de kerk) 

U komt onze dank toe, 
HEER onze God, 
overal en altijd, 
door Jezus, onze Heer. 
Want veelbelovend is uw Woord: een stad, een land,  
van vrede voor de mensen, dat hebt Gij ons beloofd  
en dat is ons bevestigd 
in Jezus, uw Zoon, 
de eerstgeborene van uw toekomst.  
Daarom, HEER onze God, 
stemmen wij van harte in 
met het lofgezang van allen 
die om uw troon staan, 
en zingen wij U toe:  

Lied 435: 1 

Gezegend zijt U, God onze Vader, 
en gezegend is Jezus die komt in Uw naam. 
Want in Hem kwam uw Rijk ons nabij: 
Hij was in levende lijve 
uw wil en uw heil 
en bezaaide de aarde 
met woorden en wonderen 
van liefde en hoop.  
 
Laat Uw Geest zijn woorden vervullen, 
nu wij doen wat Hij ons opdroeg: 
Hij heeft in de nacht van de overlevering 
het brood genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
het gebroken en aan zijn discipelen gegeven, en gezegd:  
Neemt en eet, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt,  
doet dit tot mijn gedachtenis. 
 
Zo heeft Hij ook de beker genomen, 
daar de dankzegging over uitgesproken, 
hem rondgegeven en gezegd: ‘Drink allen daaruit, 
deze beker is het nieuwe verbond in mijn bloed 
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dat voor u en voor velen vergoten wordt 
tot vergeving van zonden. 
Doe dit, zo dikwijls gij die drinkt, 
tot mijn gedachtenis.  
 
Zijn dood gedenken wij, 
Zijn opstanding belijdenis wij, 
Zijn toekomst verwachten wij, 
Kom Heer Jezus, kom! 
 
Zo gedenken wij dan, grote God, 
het geheim van de Gekruisigde, 
Jezus Christus, de Rechtvaardige, 
die U uit de dood hebt opgewekt. 
 
Wek op uw macht, o Heer en kom, 
verlos al degenen die leven 
in duisternis, angst en verschrikking. 
Zend Uw Heilige Geest 
over deze tekenen van brood en wijn 
en over heel onze gemeenschap; 
dat hiermee in ons groeien mag 
de vaste hoop op een toekomst 
die niemand ons ontnemen kan.  
 
Verenigd met heel uw gemeente, 
in de hemel en op aarde 
loven wij, God van liefde, uw naam, 
en prijzen wij, God van belofte, uw trouw 
door Jezus Christus, onze Heer, 
die ons bijeen zal brengen in uw Rijk, 
waar wij om bidden met de woorden: ‘Onze Vader…’ 
 
-we gaan staan- 
 
Vredegroet 
De vrede van de Heer zij met u 
Zijn vrede ook met u.  
Wij wensen elkaar de vrede van Christus 
 
-we gaan zitten- 
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Delen van brood en wijn 
Tijdens het delen van brood en wijn luisteren wij naar Lied 465 ‘Hopen en 
uitzien naar het Licht’ door Maartenskerk Vocalis 
 
Slotgebed  
 
Tijdens het voorspel van het slotlied kunnen de jongsten uit de crèche 
worden gehaald.  
 
We zingen als slotlied Lied 440: 1 en 4 ‘Ga, stillen in den lande’  
 
 
Zending 
Wij bevelen elkaar in de hoede van God onze Vader  
dat wij vanhier mogen gaan als gezegende mensen 
dat wij ons gewonnen geven aan het Licht van God 
dat de duisternis ons niet in zijn greep krijgt. 
 
Zegen 
Amen 
 
Orgelspel 
 
Je bent van harte uitgenodigd voor koffie, thee of limonade in het koor van 
de kerk. De voorganger is voor in de kerk aanwezig.  
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Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger 
Sonja Bloemers, ouderling 
Jan den Bok, diaken 
Saskia Wiegeraad, lector 
Arjan Veen, muziek 
Maartenskerk Vocalis o.l.v. Arjan Veen 
Bas Overboom en Emma Schneider, kindernevendienst 
Henny Eijlers, crèche 
Tessa Achterberg, Marion Lagaaij, Lydia Steensma en Wilma van 
Weelden, avondmaalsgroep 
Annemiek Hooijer en Marjet Niessen, liturgische schikking 
Kees Kraan en Ellen Bol, regie kerkTV 
Fred Ekhart, koster/geluid 
 
 
Afbeelding voorzijde: klok van de grote Domkerk in Trier, waarboven in het 
Latijn staat geschreven: ‘Niemand weet het uur, waarop de Heer komt.’ 
 


