_ KRUISPUNT ___
op zondag

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN
Nr. 44 dd. 31 oktober 2021 - 7¢ zondag van de herfst

Maartenskerk 31 oktober  : 10:00 uur maaltijk-/oogstdienst

Voorganger : ds. Sophie van den Berg-Hofstee
Muziek : Bert Boer

Liederen : Arie van Dijk en Roel Gelderloos
Collecten : 1. Plaatselijk diaconaal werk

2. Kerk en Eredienst

Directe link naar KerkTV uitzending:
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren

BLOEMEN
Vandaag is er een stille bloemengroet, uiteraard vergezeld van een hartelijke groet vanuit
onze gemeente.

BERICHTEN

e 'Voorieder van ons een plaats aan de tafel' Oogst en Maaltijdsdienst
Vanmorgen vieren we -na lange tijd- weer een kerkdienst gezeten aan lange tafels,
waaraan we met elkaar met de Maaltijd van de Heer zullen vieren. De kinderen zijn
uitgenodigd om deze dienst bij ons aan tafel te blijven en zo de Maaltijd met ons mee te
vieren. We lezen vanmorgen met elkaar uit het Johannesevangelie en luisteren naar
woorden van Jezus waarin hij zegt: 'lk ben het brood dat leven geeft. Wie bij mij komt zal
geen honger meer hebben, en wie in mij gelooft zal nooit meer dorst hebben'. Op deze
woorden richten we ons in de overdenking, die ons vanmorgen wil meenemen op weg naar
de viering van de Maaltijd van de Heer.

In deze dienst vieren we ook onze dankbaarheid voor datgene wat we ontvingen; aan
gaven en talenten, aan oogst van het land, vruchten van ons leven. Die dankbaarheid
wordt 0.a. prachtig verwoord in het laatste lied dat we vandaag zullen zingen; 'Kijk om je
heen', de Nederlandse vertaling van het geliefde lied 'Look at the World' van John Rutter.
Na afloop van deze dienst worden de gevulde fruitbakjes rondgebracht, fijn als zo veel
mogelijk mensen na de dienst een paar bakjes willen meenemen. Zo hopen we met elkaar
op een gezegende ochtend, ds. Sophie van den Berg-Hofstee

e Viering Heilig Avondmaal aan tafel
Aanstaande zondag 31 oktober/vandaag vieren wij als gemeente, voor het eerst, sinds
lange tijd, gelukkig weer met elkaar de Maaltijd van de Heer.
In combinatie met de oogstdienst vieren wij deze dienst aan lange tafels waarbij wij
rekening zullen houden met de hygiéneregels i.v.m. corona.


https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren

In overleg hebben wij besloten om het avondmaal als volgt te vieren:

Wanneer de woorden over het brood zijn uitgesproken door onze voorganger, wordt het
brood dat al in kleine stukjes op schalen ligt, door de leden van de avondmaalsgroep aan u
bediend aan de tafel waar u aanzit. U kunt zelf een stukje brood van de schaal afnemen.
Wanneer de woorden over de “wijn “ (druivensap) zijn uitgesproken door onze voorganger
kunt u ieder persoonlijk een glaasje gevuld met druivensap dat al bij u op de tafel staat,
opnemen en drinken.

Op deze manier hopen wij op een goede manier de Maaltijd van de Heer te kunnen vieren
binnen de mogelijkheden en beperkingen die er op dit moment zijn.

Wees welkom aan tafel!

Namens de Avondmaalscommissie, Gina Pander en Marianne Boer

e Ontmoeten#Verdiepen

Op adem met Vincent. Donderdag 4 november 2021. Locatie Maartenskerk en
livestream. Tijd 19.45 uur muzikale inleiding — start lezing 20.00 uur.

Begeleiding Brechtje de Boer en Teun Kruijswijk Jansen.

Vincent van Gogh groeide van een met de armen bewogen evangelist, uit tot een
kunstschilder. Pas na zijn vroege dood bracht hij de harten, van degenen die zijn werk
zagen, in beroering. Heeft hij zijn eerste roeping losgelaten? Of kunnen we zijn
verbondenheid met geloof en Bijbel meer terugzien in zijn werk dan we denken?

Arjan van Veen zorgt voor een passende improvisatie op de piano vooraf.

We besluiten de avond met een filmpresentatie ‘op locatie’ in Nuenen, die het verhaal van
Vincent vertelt. Hij ontwikkelde daar, rond het ‘domineeshuis’, zijn schilderstijl en thema’s
verder, voordat hij naar Frankrijk vertrok.

Entree: Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6).

Aanmelden via de website www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma

e Bloemlezing liturgische liederen Oosterhuis/Oomen.
Zondag 7 november, 16.00 uur in de Johanneskerk, Lomboklaan 9, Leersum. Begeleiding
ds. Evelyn Noltus.
Het ‘Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze muziek’ zingt een bloemlezing uit het
repertoire van 50 jaar Oosterhuis/Oomen. Dit betreft een persoonlijke keuze die componist
Antoine Oomen maakte uit de 350 liturgische liederen die hij samen met theoloog en
dichter Huub Oosterhuis heeft geschreven. Het ‘Koor voor nieuwe Nederlandse religieuze
muziek’ is een projectkoor, dat bestaat uit ruim 30 zangers en zangeressen.
Entree: € 10. Aanmelden via hiljelogtenberg@hotmail.com.

e Afscheid ds. Teun Kruijswijk Jansen
Zondag 28 november zal dominee Teun Kruijswijk Jansen voor het laatst voorgaan als
onze gemeentepredikant. Hij gaat genieten van zijn emeritaat. Hieraan voorafgaand willen
wij uitgebreid afscheid van hem nemen. Er zijn verschillende momenten waarop dit kan.

Vrijdagmiddag 26 november 2021 - Persoonlijk ontmoeten

Voor diegenen die graag nog iets willen uitwisselen tijdens een ontmoeting met Teun en
Trudy en die dat liever ’'s middags dan tijdens de feestavond doen, bestaat de mogelijkheid
om op vrijdagmiddag tussen 14.00 - 15.30 uur of tussen 16.00 - 17.30 uur in de Koningshof
afscheid te nemen. We maken er een kringmiddag van, waarbij koffie en thee klaar staan.
Mocht het vervoer naar de Koningshof een probleem zijn dan kunt u gebruik maken van de
autodienst. Wij verzoeken u zich hiervoor op te geven.
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Wijze van aanmelden: zie hieronder.

Vrijdagavond 26 november 2021 - Informeel samen gemeente zijin

Voor (oud)gemeenteleden organiseren wij op vrijdag van 20.30 — 23.00 uur een Bonte
Avond in de Maartenskerk. Tijdens deze avond kan op een informele manier afscheid van
Teun genomen worden.

Natuurlijk bestaat de mogelijkheid voor een vrolijke noot.

Wijze van aanmelden: zie hieronder

Zaterdagmiddag 27 november 2021 - Optreden Vestzaktheater

Ter gelegenheid van het afscheid van Teun speelt het Vestzaktheater op zaterdag tussen
16.00 — 17.00 uur in de Maartenskerk de voorstelling “Het wonderlijke verhaal van Johnny
D”. Wijze van aanmelden: zie hieronder

Zondagmorgen 28 november 2021 - Kerkdienst

Zondag 28 november zal Teun voor het laatst als gemeentepredikant voorgaan in de
Maartenskerk. Daarbij zullen ook genodigden aanwezig zijn. Deze afscheidsdienst begint,
zoals gebruikelijk, om 10.00 uur. Na afloop bestaat de mogelijkheid koffie of thee te
drinken; dit is nadrukkelijk geen afscheidsreceptie. Voor de kerkdienst hoeft u zich niet op
te geven; hiervoor gelden de gebruikelijke (corona)maatregelen.

Bakkers gevraagd!

Bij de koffie en thee willen wij graag iets lekkers serveren. Indien u iets wilt bijdragen voor
bij de koffie en thee op zaterdagmiddag of zondagmorgen verzoeken u aan ons door te
geven wat en hoeveel u wilt bakken.

Wijze van aanmelden: zie hieronder.

Aanmelden

Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen verzoeken wij u zich voor alle
bovenstaande activiteiten aan te melden via teun.emeritaat@gmail.com

Mocht u niet kunnen mailen dan kunt u bellen naar 0343-412177 en het antwoordapparaat
inspreken. Aanmelden voor de activiteiten kan uiterlijk t/m dinsdag 16 november.

Afscheidscadeau

Wanneer u wilt bijdragen aan een gezamenlijk cadeau voor Teun namens onze
Maartenskerkgemeente kunt u een bijdrage overmaken op het rekeningnummer van onze
kerk, NL59RAB0O0373718071 onder vermelding van “Cadeau TKJ".

Meer details leest u in de komende editie van Kruispunt.

Via Kruispunt op Zondag en de mail ontvangt u actuele informatie over de
afscheidsactiviteiten.

Hartelijke groeten namens de Commissie Afscheid Teun,
Marjoke Limpens-Timmer en Edwin Brummel

e Hulpteam van onze kerk
U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals
boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en
bezorgen, iets vervoeren..., maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken.
Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:
. Kees Dogger T 0343414252 of 0651614589 E dogvis@hetnet.nl
. Dik de Man T 0343561877 E dikdeman@online.nl
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(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een
woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)

e Creatief collecteren in coronatijd (CCC)
Hoe kunt u vorm geven aan de collecten?
Het is voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw collectegiften van meerdere diensten te
combineren in één overboeking per 2 of 3 weken.
. U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies dan
Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: “Collecteren in coronatijd” en betaal uw
collectegift via IDEAL.

. U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de Maartenskerk:
NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving: CCC (creatief collecteren in
coronatijd).

. U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten envelop

naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel
plakken en geen papiergeld meesturen!).

Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis
de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%.

AGENDA
Datum Tijd Loc. Onderwerp
Di 2 nov 17.00 - [MK Kerk open om een kaarsje te branden en dierbaren
21.00 te gedenken
Di 2 nov 20.00 KH O#V Waarom Schurken Pech Hebben — cyclus 2/3
Wo 3 nov 20.00 KH O#V Bibliodrama (cyclus 2/3)
Do 4 nov 19.45 MK + O#V Op adem met Vincent
livestream

Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl
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