
      
  

Zondag 13 februari 2022              
7e zondag na Epifanie 

                  
 Orde van dienst 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
‘Hij is als een boom geplant aan water, zijn wortels reiken tot in de rivier’. 

Jeremia 17:8 
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Orgelspel 
 
Als het klokje luidt, worden we stil… 
 
Openingshymne ‘God is here, As we his people’ door solisten 
 

God is here! As we his people  
Meet to offer praise and prayer,  
May we find in fuller measure  
What it is in Christ we share.  
Here, as in the world around us,  
All our varied skills and arts  
Wait the coming of his Spirit  
Into open minds and hearts.  

  
Here our children find a welcome  
In the Shepherd's flock and fold;  
Here, as bread and wine are taken,  
Christ sustains us as of old.  
Here the servants of the Servant  
Seek in worship to explore  
What it means in daily living  
To believe and to adore.  

  
Lord of all, of church and kingdom,  
In an age of change and doubt,  
Keep us faithful to the gospel,  
Help us work your purpose out.  
Here, in this day's dedication,  
All we have to give, receive;  
We who cannot live without you,  
We adore you! We believe! 

 
Welkom 
 
-we gaan staan- 
 
Bemoediging 
Onze hulp is in de naam van de Heer 
Die hemel en aarde gemaakt heeft 
Die trouw houdt tot in eeuwigheid 
En nooit loslaat het werk dat zijn hand begonnen is. 
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Groet 
Genade voor jullie en vrede  
van God onze vader 
en van Jezus Christus de Heer  
door de Heilige Geest,  
Amen  
 
We zingen als aanvangspsalm Psalm 92: 1, 2 en 7 
 
-we gaan zitten- 
 
Gebed om toenadering 
afgesloten met Lied 220:  1 door solisten  
                        ‘Zoals een bloem, zijn kelk heft naar de zon’  
 
Leefregel uit de Kolossenzenbrief 2: 6-7 
 
We zingen samen met de kinderen Psalm 8b: 1, 3, 4 en 5  
                                                        ‘Zie de zon, zie de maan’  
 
Moment met de kinderen, hierna gaan ze naar de kindernevendienst. 
  
Schriftlezing Jeremia 17: 5-10  
 
We luisteren naar ‘Leven als de bomen’ gezongen door solisten 
uit de bundel: ‘Zingend geloven’, tekst: Hans Bouma 
 
1 Leven als de bomen, 

trouw en aardsgezind, 
bij het water wonen, 
leven van de wind. 

 

2 Hemelhoog geloven, 
leven uit één stuk, 
ademnood te boven, 
onverdeeld geluk. 

 
3 Leven als de bomen, 

God heeft hen geplant, 
leven om te loven, 
leven uit Gods hand. 

 

4 Op de Lente hopen, 
weten van de herfst, 
dromen van de zomer, 
leven dat niet sterft. 

 
5 Toevlucht voor de vogels, 

schaduw, onderdak, 
huis van mededogen, 
liefde wijdvertakt. 

 

6 Leven als de bomen, 
zingen voor je God, 
levenslang geloven, 
vaste voet aan grond. 
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Verkondiging 
 
We zingen als lied van toewijding Lied 817: 1 en 5  
                                                     ‘O Christus, bron van lentebloei’  
  
Mededelingen en Collecten 
 
Gebeden, afgesloten met het gezongen Onze Vader   

 

 
(tekst: NBV; muziek: Rien Verbeek) 
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We zingen als slotlied Lied 970: 1, 2 solisten, 3, 4 solisten, 5  
                                 ‘Vlammen zijn er vele’ 
 
Zending en Zegen  
Amen 

Orgelspel                                                                                  L18571 

 
Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Sophie van den Berg – Hofstee, voorganger 
Martha Marie Bugel, ouderling  |  Gina Pander, diaken 
Karlijn Koornneef, lector  |  Arjan Veen, muziek 
Pieter Jan van der Vliet en Ellen Abbringh, solisten 
Conny Sonneveld en Bas Overboom, kindernevendienst 
Marijke van Balen, crèche 
Ellen Bol en Kees Dogger, regie kerkTV  |  Fred Ekhart, koster/geluid 
Afbeelding voorzijde: Perenboom, Charley Toorop (Centraal Museum, Utrecht) 


