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‘Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt’  
Matteus 11:6 

 



2 

 

Orgelspel voorafgaand aan de dienst 
 
’t Klokje luidt en we worden stil… 
 
Welkom 
 
De vierde adventskaars wordt aangestoken  
 
-we gaan staan- 
 
Bemoediging  

Onze hulp is in de naam van de Eeuwige, 
Die is, Die was, Die komt. 

 
Groet 

Genade voor jullie en vrede van God onze Vader 
en van Jezus Christus de Heer, 
door de heilige Geest 
Amen 

 
Wij luisteren als opmaat van de dienst naar ‘Waar de nacht de mensen 
houdt omvangen’ gezongen door de solisten, 2e en 3e keer refrein allen 
(Sytze de Vries, Het liefste lied van overzee deel 2) 
 
1. 
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refrein: 

 
 
2  Valt het lijden van de hulpelozen 

als een schaduw zwaar op onze weg, 
laten wij het kruis van Christus dragen 
waarin ons de dag is aangezegd. 

Refrein allen 
 
3 Laten wij ook nu een kaars ontsteken 

Als een teken dat de dood weerspreekt, 
Als een licht voor wie de hoop verloren, 
Als een licht waarbij de strijd verbleekt. 

Refrein allen 
 
-we gaan zitten- 
 
Gebed om ontferming 
Wij besluiten ons gebed met het zingen van Lied 463 ‘Licht in onze 
ogen’    1 allen 3 solisten, 6 allen, 7 solisten, 8 allen 
 
Leefregel/woord van bevrijding 
 
We zingen samen met de kinderen ons Adventsprojectlied 
 
Wij bidden om verhalen 
vol hoop en goede moed.  
God laat zijn licht hier stralen, 
Hij komt ons tegemoet.   
 

Een boek met mooie woorden 
met plaatjes en een lied: 
zo laat God van zich horen, 
want Hij vergeet ons niet.   
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Moment met de kinderen 
Hierna nemen zij het plakboek van Lucas en het Licht mee naar de 
kindernevendienst. 
 
Eerste Schriftlezing Jesaja 42:1-9 
Hier is mijn dienaar, hem zal ik steunen, 
hij is mijn uitverkorene, in hem vind ik vreugde, 
ik heb hem met mijn geest vervuld. 
Hij zal alle volken het recht doen kennen. 
Hij schreeuwt niet, hij verheft zijn stem niet, 
hij roept niet luidkeels in het openbaar; 
het geknakte riet breekt hij niet af, 
de kwijnende vlam zal hij niet doven. 
Het recht zal hij zuiver doen kennen. 
Ongebroken en vol vuur 
zal hij het recht op aarde vestigen; 
de eilanden zien naar zijn onderricht uit. 
Dit zegt God, de HEER, 
die de hemel heeft geschapen en uitgespannen, 
die de aarde heeft uitgehamerd 
met alles wat zij voortbrengt, 
die de mensen op aarde levensadem geeft, 
en levensgeest aan allen die daar verkeren: 
In gerechtigheid heb ik, de HEER, jou geroepen. 
Ik zal je bij de hand nemen en je behoeden, 
ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen 
en maak je tot een licht voor alle volken, 
7om blinden de ogen te openen, 
om gevangenen te bevrijden uit de kerker, 
wie in het duister zitten uit de gevangenis. 
Ik ben de HEER, dat is mijn naam. 
Ik deel mijn majesteit niet met een ander, 
noch de lof die mij toekomt met een beeld. 
9Wat eertijds werd voorzegd, is nu vervuld 
en ik kondig jullie nieuwe dingen aan, 
nog voor ze ontkiemen zal ik ze openbaren. 
 
Tweede Schriftlezing Matteus 11:2-6 
Toen Johannes in de gevangenis over het optreden van de messias 
hoorde, stuurde hij enkele van zijn leerlingen naar hem toe met de vraag: 
‘Bent u degene die komen zou of moeten we een ander verwachten?’ 
Jezus antwoordde: ‘Zeg tegen Johannes wat jullie horen en zien:  
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blinden kunnen weer zien en verlamden weer lopen, mensen met 
huidvraat worden gereinigd en doven kunnen weer horen, doden worden 
opgewekt en aan armen wordt het goede nieuws bekendgemaakt. 
Gelukkig is degene die aan mij geen aanstoot neemt.’ 
 
We zingen Lied 459 ‘Ik breng een rechter aan het licht’  
1 allen, 3 solisten, 4 allen 5 solisten 6 allen 
 
Verkondiging 
 
We zingen als lied van toewijding Lied 442 ‘Op U, mijn Heiland, blijf ik 
hopen’  
 
Mededelingen en Collecten 
 
Dank en voorbedengebed, stil gebed, Onze Vader 
 
Tijdens het voorspel van het slotlied komen de kinderen terug uit de 
kindernevendienst. Ook is er gelegenheid om de allerkleinsten op te halen 
uit de crèche. 
 
We zingen als slotlied Lied 444 ‘Nu daagt het in het oosten’  
1 allen, 2 solisten, 3 allen, 4 solisten, 5 allen 
 
Zending en Zegen 
Amen  
 
Orgelspel 
 
Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Sophie van den Berg-Hofstee, voorganger 
Ina Veldman, ouderling    |    Gina Pander, diaken 
Arjan Veen, orgel/piano    
Martha Marie Bugel en Pieter Jan van der Vliet, solisten 
Jannie Andel, lector   |   Piet de Vries en Bas Overboom, kindernevendienst 
Roel Gelderloos en Lydia Steensma, regie kerkTV   |   Fred Ekhart, koster 
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