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'Het raakt je in 't hart'



Orgelspel
improvisatie op ‘Veni Creator Spiritus’

't klokje luidt

Welkom

- wij gaan staan -

Lied 672 ‘Kom laat ons deze dag’: 1

Bemoediging
Onze hulp is in de naam van de Heer
die hemel en aarde gemaakt heeft,
zend uw adem
en wij worden geschapen
zend uw Geest
en wij worden vernieuwd
de luister van de Heer moge eeuwig duren
laat de Heer zich verheugen in zijn werken

Stilte

Groet
Die Heer zij met u
Ook met u zij de Heer!

- We gaan zitten -

Drempelgebed
Hoe zullen we feestvieren vandaag?
Hoe overwinnen we de spraakverwarring?
Hoe voorkomen we dat ons lied
nergens op slaat, o God?

‘Zou het kunnen?’ (tekst Aad van Balen; muziek: Bram Stellingwerf)



Gebed van toenadering
beéindigd door:
Liefdevolle God, maker van alles en allen
Zie naar ons om
Jezus Christus, dienaar van wie kwetsbaar is
Zie naar ons om
Heilige Geest, adem en levenskracht
Zie naar ons om
Amen

Lied 695 ‘Heer, raak mij aan met uw adem’: 1, 2, 5
De taal van het hart

Lied 683 “t Is feest vandaag’: 1, 3

- de kinderen gaan naar de kindernevendienst -
Inleiding

Lezing Ruth 1: 14 - 19a
Vertaling NBV:
Opnieuw begonnen zij te huilen. Orpa kuste haar schoonmoeder
vaarwel, maar Ruth week niet van haar zijde. ‘Kijk, je schoonzuster
gaat terug naar haar volk en haar god,” zei Nodémi, ‘ga haar toch
achterna!” Maar Ruth antwoordde: ‘Vraag me toch niet langer u te
verlaten en terug te gaan, weg van u. Waar u gaat, zal ik gaan, waar u
slaapt, zal ik slapen; uw volk is mijn volk en uw God is mijn God. Waar
u sterft, zal ook ik sterven, en daar zal ik begraven worden. De HEER is
mijn getuige: alleen de dood zal mij van u scheiden!” Nodmi zag dat
Ruth vastbesloten was om met haar mee te gaan en drong niet langer
aan. Zo gingen zij samen verder, tot in Betlehem. (NBV)

Lied ‘Dit is de dag, dit is het uur’ (Sytze de Vries) : 1 en 2

Lezing Handelingen 2: 1 - 13
Vertaling NBV:
Toen de dag van het Pinksterfeest aanbrak waren ze allen bij elkaar.
Plotseling klonk er uit de hemel een geluid als van een hevige
windvlaag, dat het huis waar ze zich bevonden geheel vulde. Er
verschenen aan hen een soort vlammen, die zich als vuurtongen
verspreidden en zich op ieder van hen neerzetten, en allen werden
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vervuld van de heilige Geest en begonnen op luide toon te spreken in
vreemde talen, zoals hun door de Geest werd ingegeven.

In Jeruzalem woonden destijds vrome Joden, die afkomstig waren uit
ieder volk op aarde. Toen het geluid weerklonk, dromden ze samen en
ze raakten geheel in verwarring omdat ieder de apostelen en de andere
leerlingen in zijn eigen taal hoorde spreken. Ze waren buiten zichzelf
van verbazing en zeiden: ‘Het zijn toch allemaal Galileeérs die daar
spreken? Hoe kan het dan dat wij hen allemaal in onze eigen
moedertaal horen? Parten, Meden en Elamieten, inwoners van
Mesopotamié, Judea en Kappadoci€, mensen uit Pontus en Asia,
Frygié en Pamfylié, Egypte en de omgeving van Cyrene in Libié, en ook
Joden uit Rome die zich hier gevestigd hebben, Joden en proselieten,
mensen uit Kreta en Arabié — wij allen horen hen in onze eigen taal
spreken over Gods grote daden. Verbijsterd en geheel van hun stuk
gebracht vroegen ze aan elkaar: ‘Wat heeft dit toch te betekenen?’
Maar sommigen zeiden spottend: ‘Ze zullen wel dronken zijn.’

Lied ‘Dit is de dag, dit is het uur’ (Sytze de Vries): 3,4,5en 7
Uitleg en verkondiging
Muziek
Lied 702 ‘Geschenk uit de hemel’
Mededelingen en collecten
Bericht van overlijden
Stilte

lied 961 ‘Niemand leeft voor zichzelf, niemand sterft voor zichzelf’

Voorbeden
afgewisseld met: ‘Adem in ons’ (uit Adem in ons, Taizé liederenboek, 16)

Voor de gebeden uit:
Adem in ons

1 God, die Jezus opgewekt heeft uit de dood,
zal ook jullie het leven geven door zijn Geest, die in jullie woont.



De Geest komt ons te hulp in onze zwakheid:
de Geest zelf pleit voor ons

en God, die ons hart doorgrondt,

weet wat de Geest bedoelt.

Dankgebed en voorbeden

Kom, heilige Geest,
zuiver licht,

geheim van binnen,

schat zonder naam,

geluk zonder einde,

hoop van wie gered wordt.

Voorbeden

Kom, o enige onzichtbare,
geliefde naam,

mijn adem,

mijn leven,

troost voor mijn ziel,

mijn glorie zonder einde.

Stil gebed

Heilige Geest, U bent adem, geef ons leven;
U bent balsem, genees onze wonden,;

U bent vuur, verwarm onze harten;

U bent licht, leid onze voeten.

Onze Vader in de hemel,

Laat uw naam geheiligd worden,
laat uw koninkrijk komen,

laat uw wil gedaan worden

op aarde zoals in de hemel.
Geef ons vandaag het brood

dat wij nodig hebben.

Vergeef ons onze schulden,
zoals ook wij vergeven

wie ons iets schuldig is.

En breng ons niet in beproeving,
maar red ons van het Kwaad.



Want van U is het Koninkrijk
de kracht en de heerlijkheid
tot in eeuwigheid

Amen

Slotlied 675 ‘Geest van hierboven’: 1

Zending en Zegen
Amen

Orgelspel
‘Komm, Gott Schopfer, Heiliger Geist’, J.S. Bach
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