
 
 
 
 

MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN 
Nr. 39  dd. 26 september 2021 – 2e zondag van de herfst 
 
Maartenskerk 26 september : 10.00 uur  
Voorganger : ds. Teun Kruijswijk Jansen 
Muziek : Arjan Veen 
Liederen : Gelegenheidskoor, de Top2000-band, en solisten 
Collecten                                 : 1. Plaatselijk diaconaal werk 
                                                  2. Kerk en Eredienst     
 
Directe link naar KerkTV uitzending: 
https://www.protestantsegemeentedoorn.nl/meeluisteren 
________________________________________________________________________ 
 
BLOEMEN 
De bloemen van deze zondag gaan vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze 
gemeente naar: Mw. Loes Kuiper, Koninginneweg 9, 3941DP Doorn 
________________________________________________________________________ 
 
BERICHTEN 
 

• Deze zondag: Startdienst! 
Op deze zondag vieren we, na de vakantietijd, de start van een nieuw seizoen. Passend bij 
ons jaarthema, en vanuit de dankbaarheid dat we na anderhalf jaar weer meer ruimte 
ervaren om het gemeentewerk samen te beleven, is het thema van deze dienst: Op adem! 
We ademen met elkaar weer op, in deze bijzondere en spannende tijd in onze samenleving 
en kerk. Er zijn en blijven nog wel beperkingen, maar er is ook veel meer mogelijk om nu 
samen uiting aan te geven. 
In deze dienst is zang en muziek vanuit allerlei gezichtspunten te beleven. Als 
gemeenteleden zelf in de samenzang, maar ook door de ‘Top2000 band’, en een 
zanggroep die andersoortige kerkmuziek ten gehore zal brengen. En ook de kinderen laten 
van zich horen! 
(Onze cantorij en Ad Hoc koor zijn bij de voorbereiding voor deze dienst, die al in juni 
begon, niet betrokken, vanwege de regelgeving van dat moment. Elders in deze 
zondagsbrief vindt u de nodige informatie over wat nu daarvoor gepland staat!).  
Na de viering is er gelegenheid om elkaar, op het Kerkplein, bij koffie, thee en limonade te 
ontmoeten! 
Namens de voorbereidingsgroep ds. Teun Kruijswijk Jansen. 
________________________________________________________________________ 
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• Startzondag, het juiste moment om de Maartenskerk app te installeren ! 
De start van een kerkelijk seizoen betekent nieuwe dingen ontdekken en samen optrekken. 
Zeker nu we weer stap voor stap terugkeren naar een situatie waarin we elkaar weer echt 
kunnen ontmoeten. Ook het juiste moment om de Maartenskerk app te installeren op 
telefoon of tablet.  
 
De mogelijkheden van de app blijven zich uitbreiden en steeds meer informatie is er op te 
vinden zoals de agenda  met alle activiteiten van onze gemeente, allerlei onderwerpen 
waarop ieder kan reageren, een deel waar de collectes verzorgd worden en een gids met 
de leden van onze gemeente. Op onze website vindt u in het gedeelte van KerkTV een 
handleiding en uitgebreide informatie over de mogelijkheden van de app. 
  

➢ Daarom, in het kort, maak een leuke selfie (voor de gemeentegids), 
download de app ‘Maartenskerkgemeente’, volg de instructies en wordt 
gebruiker van de app ! 

 

 
 
Voor informatie en vragen over de Maartenskerk app kunt u mailen naar 
appbeheer@pgdoorn.nl  
________________________________________________________________________ 

 

• Cantorij en Ad Hoc-koor 
In het septembernummer van ‘Kruispunt’ kon u al lezen dat op 10 oktober onze cantorij, na 
de lange gedwongen ‘stilte’, nog  één keer zal voorgaan in zang en muziek. 
Verschillende persoonlijke ontwikkelingen, waaronder de coronatijd, hebben gemaakt dat 
er nog onvoldoende leden waren om een vierstemmig koor te vormen. Op 10 oktober zal 
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daarom ook afscheid genomen worden van dirigente Alyde Touwen, die inmiddels vanuit 
Zeist naar Eefde verhuisd is. 
Ons andere kerkkoor, het Ad Hoc koor, is vanuit de kerngroep eredienst uitgenodigd om 
voor het eerst weer te zingen in de aankomende Kerstnachtdienst! We zijn heel blij dat we 
onze brede zangtraditie zo weer op kunnen gaan pakken! Daarvoor is een commissie 
gevormd die de ondersteuning van de gemeentezang in onze kerk, in het bredere 
perspectief van een pluriforme gemeente, van een nieuwe opzet gaat voorzien. Het samen 
muziek maken en de lofzang zingen is immers diep verankerd in ons gemeentezijn. Dat is 
van alle leeftijden, en.. wie weet.. komt het dan ook weer tot een kinderkoor!  
Kerngroep Eredienst 
________________________________________________________________________ 
 

• Ontmoeten#Verdiepen 
 
Meditatiegroep RUIMTE MAKEN 
Op maandagavond 27 september starten we met het maandelijkse meditatie-uur om in te 
keren in onszelf en te verstillen. Samen op adem komen door stil te worden, een 
(bijbel)tekst te lezen, een kunstwerk te bekijken of een muziekstuk te beluisteren.  
Voor wie wil is er na afloop een kopje thee en de mogelijkheid om ervaringen te delen.  
Je aanmelding voor de eerste bijeenkomst zien we graag tegemoet op e-mailadres: 
wveldman@hetnet.nl of tel. 414031. Daarna hoef je je niet opnieuw aan te melden, maar 
bij voorkeur wel af te melden bij verhindering. Weet je welkom! 
Tijd: 19.00-19.45 uur 
Locatie: Koningshof 
Begeleiding: Guda Kraan en Ina Veldman 
 
Workshop: WEES DE ADEM WAARUIT IK ONTSTA op de maandagmiddagen 27 
september en 11 oktober 
Twee jaar geleden was ds. Piet Schelling onze gast naar aanleiding van zijn boek 
‘Denkend aan de dood kom ik tot leven’. Hierin deelt hij zijn gedachten over het 
levenseinde. Zijn doel is om anderen te stimuleren daarover na te denken. Op twee 
maandagmiddagen willen we onze gedachten bij dit thema in kleinere kring delen. Wat 
roept het levenseinde bij je op? Bereid je je daarop voor en hoe doe je dat?  
Aanmelden via de website www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma of via  
tel.nr. 414031.  Deze middagen behoren bij elkaar en zijn niet los van elkaar te bezoeken. 
Tijd: 14.00-16.00 uur.  Locatie: Koningshof.  Maximaal 12 deelnemers kunnen deelnemen. 
Vrijwillige bijdrage (richtlijn € 6) voor beide middagen samen. 
Begeleiding: Friedhild den Toom en Ina Veldman 
 
Themalezing: Met nieuwe ogen: Waar blijft de kerk? – Erik Borgman 
Dinsdag 28 september 2021, 20uur. In de Koningshof en livestream. Vrijwillige bijdrage 
(richtlijn € 6) 
Prof. Erik Borgman beschrijft in zijn boek “Waar blijft de kerk?” de impasse, 
reddingspogingen en de gevoelens van rouw en onverschilligheid in een tijd van afbraak. 
Volgens Borgman moeten we ons nu niet afvragen welke taak de kerk ‘nog’ te vervullen 
heeft. 
De vraag is wat het wil zeggen hier en nu ‘teken en instrument’ te zijn van de liefde van 
God. Het gaat uiteindelijk niet om de liefde die wij God toedragen, maar die God ons 
toedraagt. Die liefde maakt het ons onmogelijk op te houden kerk te zijn. 
 
Filmavond:  Il Postino   ;  Vrijdagavond 1 oktober;  19.15 uur inloop, 19.30 uur 
aanvang film 
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Aansluitend iets drinken en een gesprek. 
De schuchtere visserszoon Mario woont op het eiland waar dichter Pablo Neruda zijn 
toevlucht zoekt. Mario’s leven verandert als hij zich aanmeldt bij het postkantoor en hij door 
de chef wordt belast met een speciale taak: post bezorgen bij Neruda.  Geleidelijk ontstaat 
er een bijzondere vriendschap tussen de mannen waarbij Neruda Mario leert wat een 
metafoor is en hoe je met poëzie vrouwen kunt verleiden. 
Het gaat over de kracht van het woord en dat leidt tot de ware liefde. Maar het woord leidt 
ook naar een dramatische ontknoping. Dit is een laagdrempelige filmhuisfilm die voor 
iedereen toegankelijk is. 
Entree: € 6 (inclusief consumptie). 
 
Wijziging:  “Waarom schurken pech hebben en helden geluk”.  De eerste avond zal 11 
oktober zijn. 
 
Oproep van de kerngroep 
Wanneer u het programmaboekje hebt bekeken en al bedacht hebt voor welke activiteiten 
u belangstelling hebt, zou het voor ons prettig zijn om dat te weten. Zonder dat u zich daar 
definitief op vastlegt, vragen wij u om zich al aan te melden voor die verschillende 
activiteiten via de website www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma  
________________________________________________________________________ 
 

• Wie heeft er nog zin in vakantie? Bericht voor snelle beslissers. 
Komende herfstvakantie gaat een grote groep van onze Maartenskerkgemeente een mooie 
rondreis maken door Andalusië met als thema: 
 
Op het snijvlak van joden, christenen en moslims 
 
Tijdens de reis bezoeken we o.a. het Alhambra in Granada, de Mesquita in Córdoba, de 
stad Sevilla, de rots op Gibraltar en nog veel meer. Deze tiendaagse reis is uitgesteld van 
2020 naar komende herfstvakantie.  
Er is door omstandigheden een kamer vrijgekomen en het is mogelijk om nog aan te sluiten 
voor een echtpaar, twee vrienden/vriendinnen of iemand alleen.  
Uitgebreide informatie kunt u dit weekend bij mij opvragen. 
 
Lydia Steensma   T 420204 
lydia.steensma@tiscali.nl  
________________________________________________________________________ 
 

• Zonnehuis 
Na lange tijd van ‘stilte’ kunnen de avonddiensten in het Zonnehuis per 26 september 2021 
weer hervat worden. 
Naast allerlei ‘coronale’ veiligheidsvoorschriften voor de vrijwilligers is de dienst voorlopig 
alleen voor de bewoners en cliënten. 
________________________________________________________________________ 
 

• Hulpteam van onze kerk 
U kunt een beroep op het Hulpteam van onze kerk doen voor praktische zaken zoals 
boodschappen doen, een brief posten, medicijnen halen, een maaltijd bereiden en 
bezorgen, iets vervoeren…, maar ook om telefonisch of digitaal een praatje te maken. 
Bel of mail voor ondersteuning (voor uzelf of voor iemand anders) naar:  
• Kees Dogger  T 0343414252 of 0651614589  E  dogvis@hetnet.nl   
• Dik de Man T 0343561877  E  dikdeman@online.nl 

http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma
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(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een 
woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.) 
________________________________________________________________________ 

 

• Creatief collecteren in coronatijd (CCC) 
Hoe kunt u vorm geven aan de collecten? 
Het is voor ons misschien wel zo eenvoudig om uw collectegiften van meerdere diensten te 
combineren in één overboeking per 2 of 3 weken. 
• U gaat naar onze website www.protestantsegemeentedoorn.nl en kies dan 

Kerkelijk Bureau. Bij doelen kiest u: “Collecteren in coronatijd” en betaal uw 
collectegift via IDEAL.  

• U kunt ook een bedrag overmaken naar de rekening van de Maartenskerk:  
NL59 RABO 037 37 18 071 met omschrijving: CCC (creatief collecteren in 
coronatijd). 

• U beschikt over collectebonnen? Stuur dan de bonnen in een gesloten envelop 
naar: Maartenskerk; Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel 
plakken en geen papiergeld meesturen!).    

 
Zodra de kerkdiensten op onze locaties weer aanvangen zullen wij op de volgende basis 
de collectegiften afdragen: Diaconie 60%, Kerk en Eredienst 40%. 
________________________________________________________________________ 

 

AGENDA 

Datum Tijd Loc. Onderwerp 

Ma 27 sept 14.00 

 

19.00 

KH 

 

KH 

O#V - Workshop: WEES DE ADEM WAARUIT IK 

ONTSTA – 1e middag 

Start meditatie-uur Ruimte maken 

Di 28 sept 20.00 Zoom Beroepingscommissie 

 

Di 28 sept 20.00 

 

KH + 

livestream 

O#V - Met nieuwe ogen: Waar blijft de kerk? 

 

Do 30 sept 19.00 Kapel Kapelgebed 

 

Vr 1 okt 19.15 KH O#V – Zin in film: Il Postino 

 
 
Deze editie van Kruispunt op Zondag verschijnt eveneens in de digitale versie. De 
printversie kunt u vinden bij de downloads op de website of wordt uitgereikt tijdens de 
viering in de Maartenskerk. 
 
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl  
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl  

mailto:gebedskwartier@pgdoorn.nl
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