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Orgelspel  

Als het kleine klokje luidt worden we stil….   

Welkom  

-we gaan staan-  

Bemoediging  
We vinden steun en hulp bij de Heer 
die hemel en aarde gemaakt heeft 
op wie wij vertrouwen, 
omdat hij beloofd heeft ons nooit los te zullen laten 
die met ons meereist van dag tot dag. 

Moment van stilte 

Groet  
De Heer zij met u 
Ook met u zij de Heer! 
 
Wij zingen als aanvangslied Psalm 122: 1 en 3 
 
-we gaan zitten- 
 
Gebed van toenadering  
 
We zingen Lied 547: 1, 2, 3 en 4 
 
Gebed bij de opening van de Schrift / gebed van de zondag 
 
We zingen het Projectlied 40dagentijd ‘Verhalen van hoop’ 
(tekst: Erik Idema; melodie: 'Alles wat over ons geschreven is', Liedboek 536) 
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2 Kom als je blij bent, kom met je verdriet. 
Kom met geluk en kom ook met je vragen. 
God wijst de weg in deze veertig dagen. 
Open je ogen, zorg dat jij het ziet! 

 
Kindermoment 
 
Lezing Jozua 4:19 - 5:1, 5:10-12 
 
We zingen Lied 176: 1 en 6 
 
Lezing Johannes 6: 1-15 
 
We zingen Lied 383: 1, 2, 3 en 5 
 
Verkondiging 
 
Verstillend moment (muziek)   
 
We zingen Lied 546 
 
Mededelingen en collecten  
 
Wij zingen ‘Lied over de gaven’ tekst: ds. Sophie van den Berg-Hofstee; 
muziek: Arjan Veen 
 

                                                       
 
 
 
 
 
 
 
De collecteschaal met daarop symbolisch twee collectezakken (diaconie 
en Kerk en Eredienst) wordt op Tafel geplaatst. 
                  
Dankgebed-Voorbeden - Stil gebed - Onze Vader  
 
Voorafgaand aan het slotlied komen de kinderen terug uit de 
kindernevendienst en kunnen de jongsten uit de crèche gehaald worden. 
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We zingen als slotlied Lied 984: 1, 4, 5 en 6 
 
Wegzending  
Heer, maak ons tot een instrument van uw vrede: 
laat ons liefde brengen waar haat is,  
laat ons vergeving brengen waar schuld is, 
laat ons hoop brengen waar wanhoop is, 
laat ons eenheid brengen waar tweedracht is. 
In navolging van Jezus Christus onze Heer.  
 
Zegen 
Amen  
 
Orgelspel 
 
 
Na de viering iedereen van harte uitgenodigd voor een kopje koffie/thee of 

limonade in het koor van de kerk. 

 
 
Aan deze viering werkten mee: 
Ds. Pieter Koekkoek, voorganger 
Gritta Achterberg, ouderling 
Tessa Achterberg, diaken 
Conny Sonneveld, lector 
Johan Beuckens, organist 
Bas Overboom, kindernevendienst 
Hennie Eijlers, crèche 
Jon de Gier en Wilma van Weelden, regie kerkTV 
Rob van Weelden, koster/geluid 
 
 
Afbeelding voorzijde: mozaïkvloer in de kerk van Tabgha, aan het meer 
van Galilea. De traditie wijst hier de plaats aan waar Jezus duizenden 
mensen te eten heeft gegeven door vijf broden en twee vissen te 
vermenigvuldigen. 


