
MAARTENSKERKGEMEENTE DOORN 
Nr. 39  dd. 25 september 2022 – 2e zondag van de herfst  
 
Maartenskerk 25 september 2022   : 10.00 uur Avondmaalsviering 
Voorganger   : ds. Pieter Hoekstra 
Muziek      : Bert Boer 
Zang   : Arie van Dijk, Dik Boelee,  
     Pieter Jan van der Vliet, Bert Boer 
Collecten    : 1. Voedselbank 
           2. Kerk en Eredienst     
 

Directe link naar KerkTV uitzending:   
https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed      
________________________________________________________________________ 
 
BLOEMEN 
De bloemen worden, vergezeld van een hartelijke groet vanuit onze gemeente, gebracht bij   
Mw. Rika de Wit, Jan Steenlaan 8, 3941 CM Doorn 
________________________________________________________________________ 
 
BERICHTEN 
 

• Deze zondag in de Maartenskerk – Lazarus en de bekeerde rijke. 
Wij lezen in deze dienst Amos 6:1-6 en Lucas 16:19-31 
De gelijkenis van de arme Lazarus gaat niet over het veroordelen van rijkdom of armoede. 
Het is een waarschuwing om niet door luxe en geld verblind te raken, zodat je de 
noodlijdende medemens aan je deur niet meer opmerkt. Het gaat in het Evangelie om 
keuzes maken. Kies je voor God (en daarmee voor de naasten) of niet? 
 
Wij leren in deze dienst Lied 959a: https://youtu.be/E2WMhaogDsI  
In de uitvaartritus van de Katholieke Kerk, het requiem, wordt vaak het ‘in paradisum’ 
gezongen. Deze verwijst naar de arme Lazarus van dit Evangelie.  
De Nederlandse tekst luidt: 

Ten paradijze 
Mogen de engelen u geleiden naar het paradijs; 
dat de martelaren bij uw komst u zullen ontvangen 
en u binnenleiden in de heilige stad Jeruzalem. 
Moge het koor van de engelen u ontvangen 
en moge u met Lazarus, eens een arme, 
de eeuwige rust ontvangen. 

 

 

 

https://kerkdienstgemist.nl/streams/1520686/embed
https://youtu.be/E2WMhaogDsI
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• Dienst van de Tafel   
Vanmorgen vieren wij met elkaar het Heilig Avondmaal. Nadat de voorganger de woorden 
over brood en de wijn heeft uitgesproken, wordt u uitgenodigd om aan het avondmaal deel 
te nemen in een lopende viering. De voorganger reikt ter hoogte van de lezenaar de schaal 
met brood uit aan een ieder van de gemeente die langskomt. U pakt zelf een stukje brood.   
 
Ter hoogte van het doopvont krijgt u een klein glaasje met druivensap aangereikt. U pakt 
zelf het glaasje met druivensap van het dienblad en zet daarna het lege glaasje op een 
ander dienblad.       
Gemeenteleden kunnen ook bediend worden op hun eigen zitplaats. Wilt u dan zoveel als 
mogelijk op de voorste rij gaan zitten.  
Wij wensen elkaar als gemeente vanmorgen weer een betekenisvolle viering van dit 
sacrament. 
 
Inzameling voedselbank:  
Vanmorgen is er in het koor van de kerk weer een tafel geplaatst waar u uw gaven voor de 
voedselbank kan neerzetten. Alvast hartelijk dank daarvoor. 
 
Met vriendelijke groet, Marianne Boer 

___________________________________________________________ 
 

• O#V Ontmoeten en Verdiepen   
 

BIJBELS CULINAIR – 10 OKT. ‘22 
Het jaarthema van de Protestantse Kerk Nederland is ‘Aan tafel!’ 
In de Bijbel - en ook in de kerk - wordt vaak samen gegeten. Gasten worden ruimhartig 
genodigd, want samen eten schept verbondenheid. Het voedt niet alleen het lichaam, maar 
ook de ziel. Daar sluit Ontmoeten#Verdiepen met ‘Bijbels Culinair’ graag bij aan. 
Kookdominee Han Wilmink trakteert op gekruide verhalen, achtergronden van voedsel in 
Bijbelse tijden, Joodse tradities, symboliek van de maaltijd en anekdotes. Allemaal 
smakelijk opgediend door onze eigen Maartenskerk-koks. 
ER IS NOG PLAATS AAN ONZE TAFEL! 
Locatie: Beukenrode Onderwijs   Aanvang diner: 19.00 uur 
Entree: € 40,00 voor maaltijd inclusief wijnarrangement 
Aanmelding: t/m 26 sept. 2022 via www.protestantsegemeentedoorn.nl/o-v-programma 
Uw aanmelding is pas definitief na betaling. U ontvangt hierover bericht. 
 
Vanmiddag, 25 september: Familievoorstelling 'Fars de Grondgraver' 
Vanmiddag speelt de familievoorstelling 'Fars de Grondgraver' in de Maartenskerk! 
Een interactieve, muzikale voorstelling met de hoopvolle boodschap dat er altijd wel een 
luikje is naar het licht. 
De voorstelling is een soort modern sprookje, voor iedereen van 4 tot en met 100 jaar, 
gespeeld door het christelijke muziektheater 'Over Schapen Enzo'.Voor wie ze wil zien, zijn 
er meerdere doorkijkjes naar het christelijk geloof in de voorstelling te ontdekken. Vanaf 
15:00 uur beginnen we met het voorprogramma waarin de kinderen zich spelenderwijs 
alvast voorbereiden op de voorstelling. We spelen blindemannetje, we blazen hele grote 
zeepbellen, je kunt je laten schminken of aan de slag met echte Fars de grondgraver 
kleurplaten of je eigen fantasie.  
Om 16:00 uur begint de voorstelling in de Maartenskerk, die duurt tot ongeveer 16:45 uur 
(het is ook mogelijk om alleen naar de voorstelling te komen en niet naar het 
voorprogramma). We hopen vele kinderen en hun families te begroeten! Kom gerust ook 
samen met je kleinkind, neefje, nichtje, buurkinderen, oppaskinderen, iedereen is welkom. 



3 

 

Kaartjes zijn te koop bij de ingang van de Koningshof, betalen kan heel eenvoudig via een 
QR-code. De kaartjes kosten 3,50 euro voor kinderen en 7,50 voor volwassenen. ds. 
Sophie van den Berg-Hofstee en ds. Marielle Jochemsen uit Maarn begeleiden deze 
middag. Graag tot vanmiddag! 
 
Meditatie - Ruimte maken 
Op maandag 26 september (zie ook programma Ontmoeten#Verdiepen) beginnen we weer 
met de maandelijkse meditatie-avonden Ruimte maken. In de drukte van ons bestaan is 
het vaak moeilijk om tot rust en stilte te komen. Toch is het een groot goed om in te keren 
in jezelf en te verstillen. Of je nu jong of oud bent, ruimte maken in je agenda voor een 
meditatief uur kan je daarbij helpen: samen stil worden, een (bijbel)tekst lezen, een 
kunstwerk bekijken of een muziekstuk beluisteren. Het accent zal liggen op het geraakt 
worden door een woord of een zin, een afbeelding of door de muziek, die je op je weg 
helpen als mens zoals God je heeft bedoeld. Voor wie wil is er na afloop een kopje thee en 
de mogelijkheid om ervaringen te delen. Van harte welkom in de Koningshof van 19.00-
19.45 uur. Begeleiding: Guda Kraan en Ina Veldman.  
 
Hoe houden we ons staande in de stormen op de Heuvelrug? 
Donderdag 29 september 2022,  20.00 uur, in de Johanneskerk te Leersum. 
We weten het allemaal nog, op 19 juni 2021 werden we in Doorn opgeschrikt door een 
groot aantal sirenes en onbereikbare provinciale wegen. De valwind in Leersum, op nog 
geen 5 kilometer afstand. Het dorp en de bossen werden heftig getroffen en nog steeds zijn 
de gaten zichtbaar. Vooral in Leersum natuurlijk, maar in alle omliggende dorpen en 
bossen merkten we dat ook. Een toevallige gebeurtenis of niet? Peter Siegmund, 
meteoroloog van het KNMI, gaat in op klimaatverandering en de gevolgen voor onze 
streek. Marjolein Tiemens uit Driebergen gaat in op de handreikingen die ons geloof en de 
bijbel kunnen geven om ons staande te houden in deze tijd van klimaatverandering en 
ontbossing. Ook gaan we in gesprek over persoonlijke en gezamenlijke stappen. 
Entree: € 5. 
 
Silence of the Tides 
Deze filmavond is verplaatst van vrijdagavond 14 oktober naar vrijdagavond 7 oktober 
 
Stiltewandeling verzet van 28 september naar 5 oktober 
A.s. woensdag 28 september om 13.30 is er een herfstwandeling gepland, voorbereid door 
Jeanette van Osselen en Nelleke Spiljard, de eerste van een serie ‘stiltewandelingen door 
de seizoenen’, met een boekje met mooie herfstteksten en afsluitend samen thee drinken 
bij Jeanette thuis. Hoewel we gaan voor het echte herfstgevoel, wordt het nu  wel erg 
gortig: het regent waarschijnlijk  de hele dag. Daarom stellen we de wandeling precies een 
week uit: op woensdag 5 oktober, om half 2 verzamelen voor de Martinuskerk. 
 
Hartelijke groet, Jeannette van Osselen, Nelleke Spiljard 
 
Zie voor meer activiteiten van de Parochie Sint Maarten: p. 24 en 25 van het O#V 
programmaboekje. 
_______________________________________________________________________ 
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• Digitale collecte via de website, als overboeking of in de Maartenskerk app 
Bijdragen aan onze collectes is mogelijk via onze website of met een overboeking naar 
onze bankrekening.  
- Via “Digitaal Collecteren” onder het Kerkelijk Bureau op onze website en u betaalt via 

Ideal.  
- Overmaken naar bankrek.nr. NL59 RABO 0373 7180 71 van de Protestantse 

Gemeente te Doorn met vermelding “DC (Digitaal collecteren)”.  
 
Deze bijdragen worden verdeeld over 60% Diaconie en 40% Kerk en Eredienst. 
 

In de app van de Maartenskerkgemeente kan bijgedragen worden in het ´Geven´ deel van 
de app:  
- Ga in de app naar het deel ´Geven´ en u ziet de collectes van dat moment 
- Waardeer ´Mijn saldo´ op met de button ´Opwaarderen´; deze overboeking verloopt 

via iDeal van de bankapp op uw telefoon (voor iedere saldo-opwaardering wordt 29 
cent in rekening gebracht); het overgemaakte bedrag gaat (anoniem) naar onze 
penningmeester. 

- Maak iedere week vanuit uw saldo de specifieke bijdrage per collecte over. 
Via de app bepaalt u dus zelf de bijdragen aan Diaconie en Kerk en Eredienst. 
 

Collectebonnen 
De overgang naar digitaal collecteren betekent ook beëindiging van het gebruik van 
collectebonnen. Om mensen in de gelegenheid te stellen resterende bonnen te gebruiken 
voor de collectes kunnen ze nog enige tijd ingeleverd worden in de speciale collectebus bij 
de uitgang van de kerk of in een envelop in de brievenbus van de Koningshof (met 
vermelding van het doel). Een andere mogelijkheid is om bonnen ongefrankeerd op te 
sturen naar Antwoordnummer 2039, 3940 VB Doorn (geen postzegel plakken en geen 
papiergeld meesturen). 
 

App Maartenskerkgemeente 
Wilt u ook gebruik gaan maken van onze app? Ga naar de Play 
Store of de Apple Store en download de app 
Maartenskerkgemeente. Of gebruik de QR code. 
Op onze website staat onder ´KerkTV en app´ > ´App 
Maartenskerkgemeente´ > ´Lees meer´ een instructievideo over 
gebruik en inhoud van de app die ondertussen al 200 leden (!) 
heeft. 
Voor vragen over de app en de collecte via de app: appbeheer@pgdoorn.nl of Leo de Haij 
0620746300. 
________________________________________________________________________ 

 

• Noodhulpnummer 
In noodgevallen kunt u één van de onderstaande personen bellen: 
•             Kees Dogger  T 0343414252 of 0651614589  E  dogvis@hetnet.nl  
•             Dik de Man T 0343561877  E  dikdeman@online.nl 
Voor hulp, zoals: autovervoer/begeleiden naar ziekenhuis of specialist, een boodschap of 
medicijnen. Kosten € 0,30 per km, + eventueel parkeergeld. 
(De leden van het hulpteam volgen de adviezen van het RIVM strikt op en als u in een 
woon- of zorgcentrum woont houden we ons uiteraard ook aan het interne beleid.)”. 
________________________________________________________________________     
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Inleveren kopij Kruispunt op Zondag: vóór donderdag 18.00 uur via 
zondagsbrief@pgdoorn.nl  
 
AGENDA 

Datum Tijd Loc. Onderwerp 

Ma 26 sept 19:00 KH O#V Meditatie – Ruimte maken 
 

Do 29 sept 20:00 Johanneskerk 
Leersum 

O#V Hoe houden we ons staande in de stormen 
op de Heuvelrug 

Za 1 okt 13:00  Kopij voor Kruispunt nr 7 (periode 23 oktober - 10 
december 2022) dient uiterlijk 1 oktober om 
13.00 uur te worden ingeleverd per e-mail 
redactie@pgdoorn.nl  of op papier bij het 
redactieadres: Austerlitzseweg 40, 3941 WK  
Doorn 

    

 
Gebedsintenties kun u sturen naar: gebedskwartier@pgdoorn.nl   
Het laatste nieuws en de agenda op www.protestantsegemeentedoorn.nl  

mailto:zondagsbrief@pgdoorn.nl
mailto:gebedskwartier@pgdoorn.nl
http://www.protestantsegemeentedoorn.nl/

