
 
 

Zaterdag 23 december 2023 
 

Liturgie Kinderkerstfeest 
 
 

Kerst, voor iedereen! 
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Pianospel 
 
 
We zingen: Komt allen tezamen 
 
Komt allen tezamen,  
jubelend van vreugde:  
Komt nu, o komt nu naar Bethlehem!  
Ziet nu de vorst der eng'len hier geboren  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
De hemelse englen  
riepen eens de herders  
weg van de kudde naar 't schamel dak.  
Spoeden ook wij ons met eerbiedige schreden!  
Komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden  
komt, laten wij aanbidden die Koning.  
 
O kind, ons geboren,  
liggend in de kribbe,  
neem onze liefd' in genade aan!  
U, die ons liefhebt, U behoort ons harte!  
Komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden,  
komt, laten wij aanbidden die Koning. 
 
 
Welkom  
 
 
Bidden 
 
 
We zingen: Er is een Kindeke 
 
Er is een kindeke geboren op aard’ 
Er is een kindeke geboren op aard’ 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
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Er is een kindeke geboren in ’t strooi 
Er is een kindeke geboren in ’t strooi 
’t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
’t Lag in een kribje gedekt met wat hooi 
 
Er is een kindeke geboren op aard’ 
Er is een kindeke geboren op aard’ 
‘t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
’t Kwam op de aarde voor ons allemaal 
 
 
Het kerstverhaal 
 
 
We zingen: Goed nieuws 
 
Goed nieuws, goed nieuws 
Iedereen moet het horen 
Goed nieuws, goed nieuws 
Jezus is geboren 
Jezus is geboren 
 
Hij wil je heel graag helpen 
in alles wat je doet 
En gaat het soms wat moeilijk 
Hij geeft je nieuwe moed 
Hij is de allerbeste 
geen ander is als Hij 
De machtigste en sterkste 
Hij is het allebei 
 
En Hij is ook een Vader 
die heel veel van je houdt 
Hij draagt je in zijn armen 
als jij op Hem vertrouwt 
Hij geeft je echte vrede 
en wie in Hem gelooft 
die krijgt het eeuwig leven 
want dat heeft Hij beloofd 
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Hij is ook altijd bij je 
en altijd om je heen 
En waar je ook naar toe gaat 
Hij laat je nooit alleen 
 
 
Kerstspel 
 
 
We zingen: Vrolijk kerstfeest iedereen 
De zangers zingen voor, dikgedrukte tekst zingen we met z’n allen 
 
Won-der-ba-re Raadsman - Wonderbare Raadsman 
Ster-ke God - Sterke God 
Eeu-wi-ge Va-der - Eeuwige Vader  
Vre-de-vorst - Vredevorst  
 
Een Kind is ons gebo-ren. 
Een Zoon is ons ge-ge-ven 
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Vre-de voor de we-reld - Vrede voor de wereld  
heeft Hij ge-bracht - heeft Hij gebracht  
Vrij-heid voor de vol-ken - Vrijheid voor de volken  
Licht in de nacht - Licht in de nacht 
 
Een Kind is ons gebo-ren. 
Een Zoon is ons ge-ge-ven 
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! 
 
Vre-de voor de we-reld - Vrede voor de wereld  
heeft Hij ge-bracht - heeft Hij gebracht 
Vrij-heid voor de vol-ken - Vrijheid voor de volken  
Licht in de nacht - Licht in de nacht  
 
Een Kind is ons gebo-ren. 
Een Zoon is ons ge-ge-ven 
En Zijn heer-schappij duurt voor eeu-wig. 
Vrolijk kerstfeest iedereen! (4x) 
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De dominee vertelt  
 
Zegen  
  
We zingen als slotlied Ere zij God  
 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
In de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Ere zij God in de hoge 
Ere zij God in de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
In de mensen 
Een welbehagen 
In de mensen 
Een welbehagen 
Een welbehagen 
Ere zij God 
Ere zij God 
In de hoge 
In de hoge 
Iin de hoge 
Vrede op aarde 
Vrede op aarde 
In de mensen 
Een welbehagen 
Amen 
Amen 
 
Buiten staat warme chocolademelk voor je klaar! 
 



6 

 

Aan de deur collecteren we voor Kinderen in de Knel, dat zich inzet voor 
kinderen en jongeren in kwetsbare situaties. 

 
 
Help kinderen in Oekraïne de 
oorlog door 
 
 
Iedereen in Oekraïne, van jong 
tot oud, is blootgesteld aan de 
gevolgen van de oorlog in het 
land. Maar de veerkracht van de 
mensen in Oekraïne is 
bewonderenswaardig. Ondanks 
de oorlog en de ellende die dit 

veroorzaakt, bouwen ze elke dag aan hun toekomst. Voor zichzelf, maar 
vooral voor hun kinderen. 
Door de jarenlange contacten met Oekraïense kerken kan Kerk in Actie 
hulp bieden in het hele land. Zij bieden kinderen een veilige plek om te 
spelen en psychosociale hulp om mentaal gezond te blijven. Oekraïense 
gezinnen ontvangen voedsel- en zadenpakketten, zodat ze toch eten op 
tafel hebben. Op centrale plekken in getroffen steden staan mobiele 
locaties waar kinderen en hun ouders kunnen opwarmen en hun verhaal 
kwijt kunnen. Kerk in Actie helpt ook bij het herstel van 
kapotgebombardeerde schoolgebouwen, zodat kinderen kunnen blijven 
leren. Met jouw bijdrage aan de collecte help je kinderen in Oekraïne de 
oorlog door. Help je mee? Hartelijk dank! 
 
Je kunt ook digitaal bijdragen aan dit collectedoel via onderstaande QR 
code. 
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Kom je ook? 
 
25 december ben je van harte welkom in de 
kerstdienst! 
Kerstdienst NGK - 9.45 uur - de Bron (Driebergen) 
Kerstdienst Maartenskerk – 10uur – Maartenskerk 
 
 

Jeugddienst - zondag 14 januari – 11uur  
Welkom in deze dienst, speciaal gericht op jongeren. 
Locatie: Koningshof, Kerkplein 1, Doorn 
 
 

 
Kliederkerk – zondag 28 januari - 16uur  
In de Kliederkerk maken kinderen in de 
basisschoolleeftijd op een speelse manier 
kennis met een verhaal uit de Bijbel, met de 
kerk en ze kunnen lekker samen eten.  
Locatie: Maartenskerk 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aan deze viering werkten mee: 
Dominee Leo Oosterom van de Maartenskerk 
Dominee Frans Wisselink van de NGK  
 
En heel veel anderen :) 
 
Afbeelding voorzijde: kevron2001 | Getty Images 


